


























Paasfoor

Op maandag 17 april gingen we richting Kortrijk voor de jaarlijkse Paasfoor.
Eerst deden we een terraske waar we ne goeien dronken alvorens ons te
wagen aan de kermisgekte. Het zonneke scheen en 2 bewoners waagden zich
aan een kermisattractie. We sloten de foormiddag af met lekkere veske

aliebollen van den kermis. Volgend jaar gaan we zeker opnieuw!!!
Hieronder enkele foto's

Manon Verschaeva




Muziekbingo in de Monding

We organiseerden als namiddagactiviteit een muziekbingo. Het was
fantastisch om te zien hoe actief en betrokken iedereen was. Er werd luidkeels

meegezongen met de liedjes en er waren zelfs enkele spontane dansmoves te
Zien

School Viso komt langs

Leerlingen van Viso op bezoek!!

Deze namiddag werd een activiteit voorzien door enkele leerlingen in vele
leefgroepen. In De Regenboog deden we een muzikaal pak! Het werd een hele
gezellige, leutige en aangename namiddag

Cindy Volckaert
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Contactkoor buiten

Wat een prachtige dag! Het contactkoor gaf vorige week hun optreden in de
zon! Het was geweldig om samen te zingen en te genieten van het mooie
weer. De harmonieén klonken extra helder onder de blauwe lucht en de
warme zonnestralen op het gezicht van de bewoners. We kijken al uit naar nog

meer zonnige dagen!

Naar de wekelijkse markt

Enkele bewoners van De Akker en De
Kiem bezochten de wekelijkse markt in
Roeselare. le genoten van
verschillende kraampjes en
ontmoetten lokale handelaars. Na het
bezoek sloten ze af met een warm
drankje op café. Het was een
fantastische ervaring voor de bewoners
om terug even te genieten van de
buitenlucht en het stadsleven in het
bruisende centrum van Roeselare
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Paasviering met koor

Woensdag vierden we onder begeleiding van
het Maria Assumpta koor en Guide Van
Viaenderen de betekenis van Pasen en genoten
de bewoners van de muziek en het gezelschap

Het was een bijzonder moment waar bewoners
samen luisterden naar de boodschap van hoop
en vernieuwing.

Moestuinbakken met verhalen

Het jaarlijkse aanplanten van de moestuin-
bakken is weer begonnen. Tijdens het planten
vertelde Daniel Alliet vele verhalen aan zijn
medebewoners. Het was een geweldige manier
om te genieten van de frisse lucht en om te
leren over het planten van groenten en kruiden.




Bolletra

Op woensdag 29 maart was het zover, het bolletra-tornooi waar we zo naar
uitkeken. We waren met een groep enthousiaste bewoners en vrijwilligers van
het woonzorgcentrum naar de Bolletra van Ten Elsbéerge gekomen om deel te
nemen. De sfeer zat er goed in en iedereen was erg enthousiast

Helaas hebben we niet gewonnen, maar dat kon de pret niet drukken. We
hebben genoten van een gezellige dag met veel sportiviteit en camaraderie. De
bewoners waren trots op zichzelf dat ze het spel onder de knie hadden
gekregen en het was een mooie ervaring voor hen. We kijken atvast uit naar het
volgende tornooi en wie weet kunnen we dan wel de overwinning behalen.

De koersgekte

De Koersgekte Darst
terug los. Ock op De
Monding konden we er
niet aan ontsnappen. De
vrouwelijke bewoonsters
van De Monding zaten
aan het scherm van onze
ENTV gekluisterd tijdens
de schone klassieker
Dwars door Vlaanderen
Met een drankske In de
nand en goeie moed
riepen ze de coureurs
naar de eindmeet! wat

een zalige namiddag
















